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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
   7 december: TWEEDE ADVENT 
 10 uur: Ds. M. van der Zwaag. Bevestiging  
               1e collecte: Kerk                  ambtsdrager en afscheid                                                       
 2e collecte: Onderhoud  3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
14 december: DERDE ADVENT  Viering Heilig Avondmaal aan tafel. 
 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk  2e collecte: Onderhoud 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
                       Deurcollecte: Zending 
 
21 december: VIERDE ADVENT 
 10.00 uur: Ds. O. Boersma; Leiden 
 1e collecte: Kerk   2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
24 december: KERSTAVOND 
 19.30 uur: KERSTZANGDIENST 
 m.m.v. Gelegenheidskoor, koperblazers en 
                                                           gemeenteleden 
                       Collecte ½ onkosten, ½ Kinderen in de knel    
 
25 december: KERSTDIENST m.m.v. koperblazers 
 10.00 uur: Ds. B. van Ginhoven; Ouwerkerk 
 1e collecte:Kinderen in de knel. 2e collecte:Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
28 december: 10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
 1e collecte: Kerk   2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
                 
31 december: OUDEJAARSAVOND  17.00 uur: Ds. M. v.d.Zwaag 
 Oudejaarscollecte voor de Kerk 
 
  4 januari: 10.00 uur: Ds. M van der Zwaag. DOOPDIENST 
 1e collecte: Stichting Steunfonds v.h.protestantisme  
                       2e collecte: Onderhoud                            In het zuiden  
 3e collecte: Zending 
 NIEUWJAARWENSEN EN KOFFIEDRINKEN   
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11 januari:      10.00 uur: Ds. I van der Meulen; Houten 
             1e collecte: Kerk  2e collecte: Onderhoud 
                        Deurcollecte: Diaconie 
                        
KERKBLAD 
Het januari kerkblad zal in week 2 verschijnen. 
Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 3 januari. 
Allen een fijne en gezegende  decembermaand toegewenst. 
Met vriendelijke groet,  Anneke van Strien 
 

VAN DE DOMINEE 
DANKBAARHEID 
Ik moest nadenken over wat ik boven dit bezinningsstukje zou 
schrijven. Dankbaarheid lijkt me het meest passend. Waarvoor ben 
ik dankbaar? Voor de goede gezondheidszorg in Nederland. Ook al 
staat deze onder druk, ik heb gelukkig een heel positieve ervaring.  
In de loop van de dag dat we met een groep van 10 gemeenteleden 
uit Halsteren in de Openhofkerk in Kampen waren om daar 4 uur in 
te vullen van de doorlopende dienst die gehouden wordt voor de 
familie Babayants, voelde ik een stevige pijn in mijn linker onderkaak 
opkomen. Ik hoopte op verkoudheid die vanzelf weer weg zou gaan, 
maar helaas, de pijn hield aan. Woensdagochtend belde ik of ik die 
dag nog naar de tandarts kon. Dat lukte. Ik zat om 9.30 uur in de 
tandartsstoel. Na een foto bleek er een ontsteking in de wortel van 
een kies te zitten. Dat zou een wortelkanaalbehandeling worden, die 
pas maandag plaats kon vinden. Om te voorkomen dat ik het hele 
weekend pijnstillers moest gebruiken, kon ik de dag erna terecht 
voor de eerste fase van de behandeling. Er werd opnieuw ruimte 
voor mij gemaakt. Na die ingreep vond de tandarts het verstandig 
om antibioticum te geven, omdat het een stevig abces was.  
Even later liep ik de apotheek uit met het goede medicijn.  
Het was gewoon op voorraad. Nog niet eerder heb ik me 
gerealiseerd dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. In landen waar 
oorlog is; Oekraïne, Gaza, Jemen, Soedan, en ga zo nog maar even 
door, is voortdurend gebrek aan medicijnen, artsen en verplegend 
personeel. Stel je voor dat hier geen pijnstillers, antibioticum, 
medicijnen tegen chronische ziekten, zouden zijn. Ik moet er niet 
aan denken! Hoe kostbaar zijn onze vrede en vrijheid, waarin 
genoeg is voor iedereen om een menswaardig bestaan te leiden!  
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En hoe gauw worden de meest kwetsbaren in de maatschappij er de 
dupe van als deze twee ontbreken! Laten we er alles aan doen om 
de vrede en vrijheid te bewaren! 
 
VERVOLG “WAT IS EEN KERK?” 
In het Kerkblad van oktober heb ik een verhaal geschreven met als 
titel “Wat is een kerk?”, over een meisje dat met haar oma aan het 
winkelen is. Die oma vraagt zich af wat ze moet zeggen, wanneer 
haar kleindochter bij het zien van een kerk vraagt: “Wat is dat voor 
een winkel?” In gedachten voert ze al een gesprek met haar, dat 
steeds uitloopt op de vraag van haar kleindochter: “Wie is God?” Ja, 
wat antwoord je dan? Daarom loopt ze met haar de kerk binnen en 
gaat er een tijdje zitten. Als oma en kleindochter weer naar buiten 
lopen, vraagt de kleine meid: “Wie woont daar?”. Oma antwoordt 
“Daar woont God”. “Dat dacht ik al”, zegt ze. Alle angst voor een 
moeilijk gesprek was onnodig. 
 
Ik vroeg aan gemeenteleden om hierop te reageren. Ik kan me 
voorstellen dat je dat niet doet. Je leest het, denkt er wat over na, 
maar daar blijft het dan ook bij. Dat overkomt mij ook regelmatig. 
Maar gelukkig heb ik één reactie gekregen. Die luidt als volgt: “In 
een andere kerk waren kinderen onder verantwoordelijkheid van de 
ouders welkom aan het avondmaal vanwege “Laat de kinderen tot 
mij komen”. M’n dochter, toen 5 jaar, voelde aan hoe bijzonder het 
avondmaal is en straalde: bijzonder en ingetogen. Nu is ze 
volwassen en gaat niet naar de kerk. Maar dit zaad van geloof is 
geplant en zal weer bloeien op haar en Gods tijd.” Wat een mooie 
getuigenis van vertrouwen. 
 
Ik heb bij het verhaal “Wat is een kerk?” gedachten die in die richting 
zitten. Niet voor niets vertelt Jezus in de Bijbel over grote mensen 
die moeten worden als kinderen. Kinderen zijn van nature 
ontvankelijk voor de extra dimensie in het leven. Ik vermoed omdat 
ze weet hebben van afhankelijkheid. Vol vertrouwen leggen ze hun 
kleine handje in die van degene die hen verzorgt. Die afhankelijkheid 
zijn wij verloren. We willen zelfstandig zijn, het alleen opknappen, we 
willen niemand nodig hebben. Dus ook geen God. Dat lijkt stoer, en 
de wereld wil ons ook doen geloven dat er niets gaat boven “zelf 
doen!”. Iedereen die het niet zelf kan, is een loser. Maar daarmee 
hebben we veel verloren. Het is gemakkelijker om te geven dan om 
te ontvangen. Want als we geven, voelen we ons minder kwetsbaar. 
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Maar als je ontvangt, vaak noodgedwongen, dat ben je de echte 
gever. Want je stelt de ander in staat om te geven. Kinderen voelen 
dat aan. Zij staan open voor God die hen geeft, ook als ze niet 
gelovig opgevoed worden. Als ze een kerk binnen komen, voelen ze 
aan dat God daar woont. Hij hoeft niet uitgelegd te worden. Laten wij 
worden als kinderen en via onze openlijk erkende afhankelijkheid 
van anderen, God de gelegenheid geven om voor ons te zorgen. 
Want of je het leuk vindt of niet, we kunnen echt niet zonder de 
ander en zonder God! 
 
DIENST MET HET KOOR ‘GLORIFY’ OP 2 NOVEMBER 
Het was heerlijk druk in de kerk en er ging zo’n grote groep kinderen 
naar de nevendienst, dat de zeven zangers uit Halsteren diep onder 
de indruk waren. Ja, inderdaad, zoveel kinderen zijn er (nog). Ze 
komen alleen niet elke zondag. Deze keer kwamen ze allemaal. Of 
het toeval was, of vanwege het koor, weet ik niet. Maar het deed 
heel goed. Al vind ik dat het tegoed van een kerk niet zit in volle 
kerkbanken en veel kinderen. Ook een kleine vergrijsde 
geloofsgemeenschap is volwaardig kerk. Het gaat om Gods Woord 
en de opdracht die Hij ons geeft in dit leven. Ik heb ook verschillende 
leuke reacties gekregen vanuit de gemeente en ik heb begrepen dat 
Glorify nog wel eens mag komen. Wie weet... 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
KERSTZANGDIENST 24 DECEMBER 19.30 UUR. 
Op Kerstavond houden we in de kerk onze kerstzangdienst. 
Daar gaan we een uur lang met elkaar mooie kerstliederen zingen. 
Het gelegenheidskoor o.l.v. Annet de Ruijter, zingt op deze avond 6 
kerstliederen, die ook gedeeltelijk kunnen worden meegezongen 
door de gemeente. 
Iedereen die weleens op onze kerstzangdienst is geweest, weet dat 
hierin jonge en oudere mensen een taak hebben, en dat is heel fijn 
om samen te doen. 
We hopen dat jullie erbij kunnen zijn, en ook kunnen genieten van de 
avond voor Kerstmis Het geeft verbinding, om met elkaar het kind 
God te verwachten, en er ook over te zingen. 
Wij hopen dat onze kerk deze avond vol zit, en dat we met elkaar 
een hele fijne kerstzangdienst zullen hebben. Nodig jullie buren en 
kennissen uit, en neem ze mee. 
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Deze avond zullen er ook weer koperblazers met de samenzang 
meespelen, de avond wordt begeleidt door organist Nick Verkerke, 
die ook de vaste begeleider van het koor is. 
Er is die avond één collecte, die is 50%  bestemt voor kinderen in de 
knel, en 50% voor de onkosten.  
Welkom allemaal op 24 december aanvang 19.30uur. 
 
ROOSTERS 
                   Oppasdienst      Kindernevendienst     Deurcollecte 
  7 december: Leontine           Wendy                        In de kerk 
14 december: Erna                 Miranda                        Pieter 
21 december: Corrie               Natalie                         Joep     
25 december: Babette en Annemiek Wendy en Heleen Marco                           
28 december: Sylvia                 Mariella                      Marit 
  4 januari:      Leontine             Heleen                       In de kerk 
11 januari:      Erna                   Wendy                       Julia 

 
ROOSTER KERKTAXI 
  7-12 Martijn en Joke 
14-12 Bram 
21-12 Sylvia                  Voor info over de kerktaxi kunt u  
25-12 Sjaak                   tot zaterdagavond bellen naar                                         
28-12 Martijn en Joke    Sylvia Reijngoudt  
  4-1 Bram                        0167 573717/ 06 28755711 
11-1  Sylvia 
 
JARIGENBOVEN DE ZEVENTIG 
 
06-12-1951. Dhr. J. Nell. Langeweg 62. 4675RM A.J.P. 
10-12-1933.Mevr.A.M.Kot-Wagemaker. De Schutse.  
             F.M.Boogaardweg 10. Kamer 105. 4697 GM Sint Annaland 
15-12-1941.Mevr.P.P.Kot-de Bruine. Eendrachtstraat 2d 4675CS 
                                                                                   St Philipsland 
18-12-1932.Mevr. J.H.C.Bolier-Verhage. Hof van Nassau 
      Lindenburghlaan 7 .Woning 8 kamer 8 4651 TM Steenbergen 
01-01-1936.Mevr. A.V.C.S Bouman-van den Bos 
                                 Krabbenkreekstraat 1 4675 AZ Sint Philipsland. 
 Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig zijn, onze 
gelukwensen, een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.  
En een gezellige dag. 
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BLOEMEN IN DE KERK 
In december verzorgt de kerstcommissie de bloemen. In januari is 
Wendy aan de beurt. 
 

                      
Bloemstuk eeuwigheidszondag                 Dankdag 
Door Stephanie v.d.Velde                          Door Joke Bomas 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op 6 november 2025. Rien opende de 
vergadering en las een stuk voor over solidariteit. Over het besef dat 
we elkaar nodig hebben. Hierna ging hij ons voor in gebed. 
We bespreken een brief van de Classis, welke is gestuurd naar de 
Synode. In de brief staat de vraag centraal: “Waar is de stem van 
onze kerk in het politieke debat.” Verder in dit kerkblad staat een 
uitgebreid stuk hierover en de brief staat op onze website. Van harte 
aanbevolen. 
Op 2 november heeft het koor Glorify een optreden gegeven tijdens 
de dienst. Het was een mooie aanvulling en een mooi optreden. 
Hartelijk dank hiervoor. 
We herdachten de gemeenteleden die overleden zijn in de dienst 
van 23 november. Ds van het Maalpad ging deze dienst voor. Het 
was een gedenkwaardige dienst waarin Leendert Bolier, Steef van 
de Velde en Janie Quak werden herdacht. Er was een prachtig 
bloemstuk gemaakt door Stephanie van de Velde, waarvoor hartelijk 
bedankt. 
Op 26 november was het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Na deze 
dienst hielden we de Gemeentevergadering in de consistorie 
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Marina opende de vergadering. 
Hierna werden de notulen van de vorige vergaderingen besproken, 
en goedgekeurd. 
Hierna gaven we het woord aan Heleen. Zij gaf toelichting over de 
begrotingen (Kerk en diaconie) van 2026. Nadat deze werden 
goedgekeurd, werd het nieuwe concept beleidsplan voor komende 
jaren besproken en de aanwezigen om hun mening gevraagd. 
Het volgende onderwerp van de vergadering was “Kerk en Privacy”. 
Irene deelde ons haar bevindingen over wat er zal veranderen over 
het noemen van persoonsgegevens in het kerkblad of op de website. 
Er is een verklaring beschikbaar waarbij je als lid toestemming geeft 
om persoonsgegevens te delen. Hier gaan we verder mee aan de 
slag. Verder kwam het onderwerp “Contact met Kerkleden” op de 
agenda, waarbij het vooral ging over welke gemeente leden 
(leeftijdsgrens) we hopen te bezoeken. Dit wordt besproken tijdens 
het jaarlijkse contactpersonenoverleg. 
Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten. 
Aansluitend aan de gemeentevergadering heeft de kerkenraad 
vergaderd. We hebben daar het beleidsplan 2026-2029 en de 
begrotingen definitief vastgesteld. De kerkenraad heeft Wim van 
Nieuwenhuijzen als voorzitter gekozen in de plaats van Rien Tichem. 
We zijn blij dat hij dit heeft aanvaard 
Op 27 november werd er een ouderenmiddag georganiseerd in het 
Dorpshuis. Er waren zo’n 20 personen aanwezig. Op deze 
donderdag zou ook de Eetgroep voor alleenstaanden zijn, en 
daardoor hebben ze het gecombineerd. Irene, Jan en Marianne, 
Marina en Jolanda hadden de organisatie en het is gezellig en goed 
verlopen. 
We zijn dankbaar dat we Corrie Tichem mogen verwelkomen in de 
kerkenraad. Op 7 december zal zij bevestigd worden in het ambt van 
ouderling. In dezelfde dienst zullen we dan afscheid nemen van Rien 
Tichem. We willen Rien hartelijk bedanken voor al het werk dat hij 
heeft gedaan. Dat hebben we erg gewaardeerd. 
Agenda: 
- 30 november 1e advent 
- 7 december Bevestiging en afscheid ouderling 
- 14 december H.A. aan tafel 
- 4 januari Doopdienst Diede van Splunter 
Hartelijke groeten van de kerkenraad 
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Het spreken van de kerk. 
Enige tijd geleden ontving de kerkenraad vanuit de classis Noord-
Brabant, Limburg en Wallonië een afschrift van een brief over het 
spreken van de kerk. 
Deze brief ging in het bijzonder over hoe spreekt de kerk bij 
aantoonbaar rechtsextremistische of extreem rechtse uitingen. 
De brief is door de classis aan de synode gestuurd met het verzoek 
deze te behandelen. Op 15 november j.l. is de brief besproken in de 
classicale vergadering. Vanuit de classis wordt naar aanleiding 
hiervan een actie opgestart. U kunt de brief opvragen bij de scriba, 
maar er komt ook een linkje op onze website zodat u hem zelf kunt 
downloaden. Van harte aanbevolen. 
 
Roeping van de kerk 
Als kerk voelen wij ons geroepen om te spreken waar het Evangelie 
in het gedrang komt. In onze samenleving zien we een toenemende 
verharding van het publieke debat, polarisatie en vormen van 
rechtsextremistisch denken en handelen. De Protestantse Kerk in 
Nederland heeft in de afgelopen jaren meerdere keren uitgesproken 
dat dergelijke stromingen haaks staan op de kern van het christelijk 
geloof. 
Het Evangelie roept ons op tot liefde, gerechtigheid en respect voor 
de waardigheid van ieder mens. Rechtsextremistische ideologieën 
die discriminatie, antisemitisme, (vreemdelingen-)haat, angst of 
uitsluiting bevorderen, (oproepen tot) geweld, zijn daarom 
onverenigbaar met de navolging van Christus. We weten en 
herkennen allemaal uit welke hoeken dit komt. 
Het is echter de roeping van de kerk om juist te staan aan de kant 
van mensen die kwetsbaar zijn, gemarginaliseerd worden of het 
gevaar lopen buiten de samenleving te vallen. 
 
Vreemdelingenhaat 
Vreemdelingenhaat is weer aan de orde van de dag. Parallellen zijn 
te trekken met het Duitsland in de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
Ook toen werden vrijheden ingeperkt. Werd een groep mensen tot 
zondebok gemaakt. Ook zij kregen van letterlijk alles de schuld. We 
kennen allemaal de uitkomst. En toch, ook in die situatie heeft de 
Bekennende Kirche kerk in Duitsland waarschuwingen doen uitgaan. 
Met gevaar voor eigen leven. 
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Denk bijvoorbeeld aan Dietrich Bonhoeffer. Hij wilde niet 
medeplichtig zijn door te zwijgen. Hij bleef zijn Heer volgen. Het 
kostte hem zijn aardse leven. 
 
Natuurlijk sluiten wij onze ogen ook niet voor problemen die er zijn. 
Om echter een bevolkingsgroep alleen en voor alles 
verantwoordelijk te maken gaat veel te ver. 
Dit kan en mag niet. Het is aan de kerk om hier een helder standpunt 
over in te nemen. 
 
Samen doen 
Dit betekent niet dat we politieke overtuigingen voorschrijven, maar 
wel dat wij ons uitspreken wanneer menswaardigheid, de rechtstaat, 
of de vrede in de samenleving wordt bedreigd. In onze prediking, 
ons diaconale handelen en onze onderlinge omgang willen wij 
bijdragen aan een samenleving waarin verschillen niet leiden tot 
vijandschap, maar tot gesprek en ontmoeting. 
 
Wij nodigen de gemeente uit om alert te blijven op 
rechtsextremistische ideologieën en om in woord en daad te bouwen 
aan een cultuur van respect, en zich niet te laten meeslepen door 
angst, ontmenselijking of vijanddenken. Zo willen wij getuigen van de 
vrede van Christus, die niemand uitsluit. 
 
Namens de kerkenraad: Rien Tichem  
 
EERSTE KERSTDAG 
 
Op 25 december is de kerstmorgendienst, daarin zal ds. B van 
Ginhoven voorgaan. 
De kinderen van de kindernevendienst sluiten dan hun 
adventsproject af, en de dienst is dan echt een Kerstdienst.  
Ook hierbij zijn de blazers aanwezig dus dit belooft ook een 
feestelijke dienst te worden. Welkom aan iedereen. 
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 TERUGBLIK MIDDAG MET ETEN VOOR DE 60- PLUSGROEP  
Op 27 november was een geslaagde middag voor de 60-plussers in 
‘Ons Dorpshuis’. Na het welkom met gebed werd voorgelezen over 
het beertje Paddington. Hij kwam als vluchteling naar Europa en 
werd liefdevol opgenomen. We stonden onder andere stil bij wat wij 
als christen zouden doen. Jezus was zelf ook vluchteling … We 
geven in ons eigen leven meestal graag hulp en vinden het vaak 
lastiger om dit te ontvangen. Dit gedicht van Marijke de Bruijne werd 
voorgelezen (uit Medemens - Kerk in Actie): 
 
‘Geef aandacht’ 
Geef aandacht aan het vele goede om je heen, 
Al is het maar een blik, een knik, een lach. 
En geef die ook, zo moeilijk is het niet; 
De wereld wordt er lichter door, je loopt al rechter op. 
 
Probeer jezelf te kennen, aanvaard je donkere kant 
En pak die aan, als die weer bovenkomt, 
Of onderzoek waarom, zodat het niet alleen aan anderen ligt 
Als het weer zover is, 
Zodat je van jezelf gereinigd, 
Ervarener en rijper in het leven staat, 
Tot hulp van anderen kan zijn. 
 
Leer te ontvangen, wat je krijgt 
Aan aandacht, liefde, zoveel meer, 
Geef toe dat krijgen moeilijker is dan geven 
Het maakt je kwetsbaar en het maakt je mens 
En word je innerlijke kracht. 
 
De komende adventsweken mogen we ook hierbij stilstaan. Ook 
mogen we beseffen dat we gezegend zijn volgens de Bergrede uit 
Mattheus 5 en het hierop gebaseerde gebed van Franciscus van 
Assisi. Aansluitend genoten de aanwezigen met ‘de eetgroep van 
Marian’ van een heerlijk verzorgde maaltijd. 
 
Iedereen die meewerkte aan de middag en de maaltijd wordt van 
harte bedankt voor alle inzet! 
De kerkenraad 
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KERSTPROJECT KINDERNEVENDIENST 2025 
 
GODS WONDER, GEWOON HEEL BIJZONDER  
 
Tijdens de advent- en kerstperiode staan er in de kerk een paar 
grote, oude koffers. De koffers staan symbool voor het ‘op reis zijn’. 
Ons leven is als een reis door de tijd. In de adventstijd is onze reis 
op weg naar Kerst. De grote koffer staat voor Gods reddingsplan. 
Wij weten zelf niet hoe onze reis zal zijn. De kleine koffer staat 
symbool voor het leven van gewone mensen die onderdeel zijn van 
Gods grote plan. Tijdens deze periode reizen we mee met Bijbelse 
figuren door hun leven. Wat gebeurde er? Wat leek zo gewoon maar 
is zo bijzonder? Op elke bestemming gaat de kleine koffer open en 
zien we een stukje van Gods plan gebeuren. En met Kerst gaat de 
grote koffer open. 
Door het zien van gebeurtenissen in de Bijbel staan we ook stil bij 
ons eigen leven. Hoe gaat onze reis? Is alles wat wij meemaken wel 
zo gewoon? Zien wij God ook in ons leven? 

 
 
 
GETELDE COLLECTEN OP  5 NOVEMBER 2025 
                                        Cash              Bonnen        Totaal 
Onderhoudsfonds € 133,52 € 197,00 € 330,52 
Diaconie 74,75 139,00 213,75 
Kerk en Israël 60,95 108,00 168,95 
Kerk 57,20 107,50 164,70 
Zending 18,90 64,00 82,90  
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VANUIT DE ZWO/DIACONIE 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Soedan 
Het is een van de dodelijkste conflicten van dit moment: de 
burgeroorlog in Soedan. De situatie is schrijnend. 25 miljoen mensen 
vechten dagelijks om te overleven. En nu de Amerikaanse 
financiering voor buitenlandse hulp wordt stopgezet, is onze steun 
dringender dan ooit. 
Kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12 
miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn 
naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) 
netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en 
buurland Zuid-Soedan. 
Drinkwater, hygiëne en sanitair in Soedan  
Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle 
vluchtelingenkampen waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk 
netwerk zorgt Kerk in Actie dat vluchtelingen voorzien worden van 
schoon drinkwater, veilig sanitair, hygiënemiddelen en voorlichting 
hoe je ziektes kunt voorkomen. Mensen ontvangen jerrycans, 
emmers, zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en 
maandverband. Waar nog geen waterputten geslagen zijn, wordt via 
vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden latrines gebouwd en 
plekken om handen te wassen. 
Noodhulp in Zuid-Soedan 
Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen ooit 
familie hadden in het huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. 
Vooral de zwarte bevolking wordt uitgemoord in Soedan. Iedere dag 
komen nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in Zuid-Soedan 
aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van de vele 
opvangcentra of zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties 
bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de 
vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen 
toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp 
bieden aan ruim 17.000 mensen uit Soedan. Zij ontvangen 
keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en tweedehands 
kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico’s die 
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties 
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kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ook 
krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen 
onderhoud te voorzien. Religieuze leiders worden betrokken om 
vluchtelingen en Zuid-Soedanezen in vrede te laten samenleven. 
Steun dit werk 
Steun de opvang van vluchtelingen uit Soedan met jouw bijdrage 
aan het programma Noodhulp van Kerk in Actie via rekening NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp 
vluchtelingen Soedan' of doneer online. Hartelijk dank! 
 
KERSTCOLLECTE 
 
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. 
Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die 
zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede 
gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Kerst 
bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt 
in hun jonge levens. 
Tijdens de kerstdienst zal er een collecte gehouden worden t.b.v. 
KINDEREN IN DE KNEL, we bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. 
 
Gebed. 
 
Zegen de kinderen, Heer 
neem ze in Uw armen.  
Wilt U ze alsmaar weer met Uw liefde warmen. 
 
Zegen de kinderen, Heer  
en bescherm hun leven.  
Wilt U ze keer op keer  
Uw genade geven. 
 
Zegen de kinderen, Heer 
houd ze in U geborgen.  
Nu nog zo broos en teer,  
maak ze sterk voor morgen  
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ENGELENPROJECT 

 

Juist in januari is er meer behoefte aan warmte, verbinding en 
licht. 
In januari willen we wederom extra inzetten om elkaar een hart 
onder de riem te steken door middel van het Engelenproject.  
Vorig jaar waren er veel mooie en warme gebaren voor elkaar.  
Zou u ook dit jaar willen helpen om uw naasten in het zonnetje 
te zetten? 
Als Buurtengel wordt u gekoppeld aan een buurtbewoner.  
Vanaf 1januari tot en met 31 januari verrast u diegene elke 
week met een lief kaartje, een bloemetje, een zelfgebakken 
taartje, een tekening of iets anders. U mag de ander 4 tot 5 
keer verrassen met wat u maar kunt verzinnen. U bezorgt dit 
anoniem en u wordt zelf ook verrast door een Buurtengel. U 
bent dus zowel gever als ontvanger. 
 
Wilt u een Buurtengel zijn en zelf ook verrast worden? U kunt u 
aanmelden via de mail 
(daphnevannieuwenhuijzen@hotmail.com) of 
via de WhatsApp (0630540254), of met een briefje in de kerk. 
Vermeldt daarop uw naam en adres voor 25 december.  
Eind december krijgt u de gegevens van de buurtbewoner die 
u mag verrassen. 
Kent u mensen die zelf geen Engel kunnen zijn, maar dit wel 
zouden 
willen ontvangen? Geef dit dan ook door! 
 
Een warme groet, 
Daphne van Nieuwenhuijzen  
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Uit : Petrus . Inspiratiemagazine van de protestantse kerk. 
LIED 463: Licht in onze ogen 
Dit lied is een krachtig adventslied van Sytze de Vries over hoop 
en verwachting. Met dringende vragen wordt het kerstkind 
aangesproken: 
Geldt Gods belofte nog? 
 

Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 
Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 
Bloesem in de winter, 
roze dageraad, 
wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 
 
Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
 

Tekst: Sytze de Vries  
Melodie: Kenneth George Finlay - Glenfinlas 
 
 
Toegelicht: Licht in onze ogen 
(door dr. Oane Reitsma, medewerker Spiritualiteit en Eredienst in de 
dienstenorganisatie)  
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Vragen en verwachten 
Een op en top adventslied dat met grote vragende ogen verwachtend inzet: 
geldt het mededogen van het kerstkind nog steeds voor alle mensen van 
Gods wil? Geldt de belofte van de profeten nog steeds? Of wachten wij 
voor niks? Zo wordt de vraag indringend gesteld aan de komende Messias. 
In de rest van het lied wordt de vraag alleen maar klemmender, maar dan 
steeds in de vorm van een krachtige aanroep in de vorm van de 
gebiedende wijs (‘noem de namelozen’, ‘keer het lot ten goede’, ‘wees een 
teken’, ‘regen gerechtigheid’!). Kunnen wij de Messias zo dwingend 
aanspreken? Jazeker, want de profetische beloftes liegen er niet om. 
Gestructureerde opbouw 
Waar in het eerste couplet het centrale adventsthema ‘licht in het duister’ 
wordt neergezet, volgen in de vier opvolgende coupletten beelden die aan 
de klassieke bijbelteksten voor de vier adventszondagen ontleend worden. 
Dat zijn achtereenvolgens de trooster (advent I – Jesaja 40:1: ‘Troost mijn 
volk’), de herder (advent II – Psalm 80:2: ‘Herder van Israël’), de bloesem in 
de winter (advent III – Jesaja 11:1: ‘uit de stronk van Isaï schiet een telg 
op’) en regen gerechtigheid (advent IV – Jesaja 45:8). Het lied moet dus de 
hele adventstijd door gezongen worden. 
Nieuwe identiteit 
Die beelden worden even beknopt als doordacht uitgewerkt. De trooster 
noemt de namelozen bij hun nieuwe naam (vergelijk ook Openbaring 2:17). 
Daarmee krijgen de ongeziene mensen die anoniem verdrinken op de 
Middellandse Zee of naamloos omkomen in de kampen in Noord-Korea een 
nieuwe identiteit: zij worden gezien. Wie in het duister valt, valt in het licht 
(vergelijk Psalm 139:11-12), het twijgje in de winter verschijnt als voorteken 
van de zon als de dagen weer gaan lengen, en dat alles loopt uit op een 
aarde vol trouw en vrede (Psalm 85:11-15). 
Kyrie eleison 
Mooi is dat de dringende vraag over het aanbreken van het licht in dit lied 
uitloopt op een grote Kyrielitanie. De laatste drie coupletten beginnen 
immers met de klassieke aanroep van het Kyriegebed, dat overigens altijd 
het gebed aan Christus is (‘Kyrios’ verwijst naar de Heer Jezus, niet zozeer 
naar de Godsnaam uit het Eerste Testament): Kyrie eleison – Christe 
eleison – Kyrie eleison. Dat maakt dit lied ook zo geschikt als 
openingshymne voor de adventsliturgie, waarin immers het gloria enkele 
weken niet gezongen wordt. Een andere mogelijkheid is om de laatste drie 
coupletten als voortzetting van het gesproken Kyriegebed te zingen. 
Bijzondere melodie 
De melodie heeft twee bijzondere eigenschappen. Hij bestaat maar uit vijf 
tonen van de gehele toonladder. Dat geeft het een heel eigen sfeer. 
Daarnaast kan het lied ook in canon gezongen worden. Dat versterkt de 
aanroep alleen maar. 
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
  

 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart 


