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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-21396036 
                                   E-mail:  mjtichem@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
   3 september: 10.00 uur: Ds. B. van Ginhoven; Ouwerkerk. 
                                     Viering H.A. in de kring 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening 
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie. 
 Géén koffiedrinken na de dienst 
 
 
10 september: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
 
 
17 september:  STARTZONDAG 
 10.00 uur: Ds. M v.d.Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 Collecten in de kerkzaal 
 Koffiedrinken na de dienst 
 
 
24 september: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle a.d. IJssel 
 1e collecte: Vredeswerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Zending 
  
   
1 oktober: 10.00 uur:  Ds. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk en Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 Collecten in de kerkzaal 
 Koffiedrinken na de dienst    
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KERKBLAD 
Kopij voor het oktobernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 23 september. Alvast bedankt. Anneke van Strien 
 

UIT DE KERKENRAAD EN GEMEENTE 
 
We kunnen het weer zeggen. Dat is onze dominee. 
Op 9 juli is ds. Marina van der Zwaag bevestigd en aan onze 
gemeente verbonden. 
De komende tijd zal ze steeds meer kennismaken met de gemeente 
en de gemeente met haar. 
Voor haar is het na vele jaren een nieuwe omgeving, een nieuw 
huis, andere mensen. 
Dan komt er veel bij elkaar en zijn er veel nieuw indrukken. 
We wensen haar (samen met Kees) een gezegende tijd toe. 
 
De (school-)vakanties zijn weer (bijna) voorbij. Er breekt weer een 
tijd vol uitdagingen aan voor leerlingen, studenten en leerkrachten. 
Het is fijn om weer kennis op de doen of over te dragen. Jezelf te 
ontwikkelen of hierbij te worden geholpen. Wij wensen jullie een 
goede reis door dit nieuwe schooljaar. We hopen dat het statement 
uit Spreuken 2: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn 
woorden bieden kennis en inzicht”, dit jaar ook met jullie meereist. 
 
We weten van zieken in onze gemeente. 
We denken aan mevrouw en de heer de Jager uit Steenberg. Beiden 
zijn ze in de avond van hun leven. Mevrouw de Jager is erg ziek. Al 
verschillende keren heeft ze het ziekenhuis moeten bezoeken voor 
een behandeling. Ze krijgt op dit moment ook zuurstof. 
Ook de heer de Jager heeft last van ongemakken. 
We wensen hen van harte Gods nabijheid toe. Juist in de avond van 
het leven mag dan de bemoedig van de Heer klinken: “Mijn genade 
is u genoeg”. 
We denken ook aan de zieken die niet met name genoemd zijn. 
Laten we, als gemeente, onze handen reiken naar hen die zich 
momenteel in de schaduw bevinden van ziekte en moeilijkheden. 
Bemoedigende woorden, liefdevolle gebaren en gebeden kunnen als 
een helende balsem zijn.  
Omring elkaar met troost en steun, zodat niemand zich alleen voelt. 
Wel denken we aan hen die eenzaam zijn, die zich niet begrepen 
voelen, maar ook aan hen die vreugde beleven. In een gemeente 
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zijn altijd allerlei zaken die spelen. Soms aan de oppervlakte , soms 
eronder. Wij wensen u en jou al het goede. 
 
Laten we als gemeenschap blijven delen in elkaars vreugde en zorg, 
wetende dat we door deze band sterker en liefdevoller worden. 
 
In de kerk zeggen we nog al eens dat in september het winterwerk 
weer gaat beginnen. Het zou fijn zijn als de activiteiten die er zijn 
bezocht worden. Als er voldoende vrijwilligers zijn om te helpen. 
Maar vooral dat het winterwerk een lentegevoel mag geven. Een tijd 
van nieuw leven opdoen, met elkaar. 
Allen Gods zegen toegewenst. 
Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij 
Hem schuilt. (Ps. 34) 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De vakantie ligt achter ons. Sommigen zijn op vakantie geweest en 
anderen zijn thuis gebleven. We hopen dat een ieder heeft kunnen 
genieten van minder verplichtingen en meer tijd met elkaar. 
Met frisse moed zullen we met z’n allen de draad weer op gaan 
pakken. 
 
Ds. Marina van der Zwaag is inmiddels begonnen met haar 
werkzaamheden. Op 20 augustus is ze voor het eerst voorgegaan in 
onze gemeente. We hopen dat ze zich al een beetje thuis voelt bij 
ons. 
Op 3 september vieren we het Heilig Avondmaal in de kring.  
We lezen hierbij zoals altijd het Tafelgebed. Wanneer we het brood 
en de wijn tot ons nemen, is een ieder zo vrij om dit op haar/zijn 
eigen moment te doen. We hoeven hierbij niet perse te wachten op 
elkaar. 
 
Deze maand heeft de kerkenraad niet vergaderd. De eerste 
vergadering zal plaatsvinden op 7 september. Er is wel overleg 
geweest over de Startzondag die gehouden wordt op 17 september. 
Ds.Marina hoopt hierin voor te gaan. 
Het thema is “Ga mee”. We gaan nog samen in gesprek met elkaar 
hoe we deze dienst zullen gaan vormgeven. 
In de maand september is het vier jaar geleden dat Kees van Strien 
bevestigd is tot diaken.                                                                         
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Hij heeft aangegeven dat hij zijn periode wil verlengen en stelt zich 
herkiesbaar voor deze functie. Hier zijn we als kerkenraad erg blij 
mee. Via de mededelingen zullen we u verder op de hoogte houden 
van de te volgen procedure. 
Met vriendelijke groeten, 
de kerkenraad. 
Agenda:  3 sept: Heilig Avondmaal in de kring 
                7 sept: Kerkenraadsvergadering 
                10 sept: Geen koffie drinken 
                17 sept: Startzondag + koffie drinken 
 
STARTZONDAG                                                                               
Op 17 september zullen we met elkaar de Startzondag vieren.       
Ds. Marina hoopt hierin voor te gaan. Het thema voor deze dag is 
“Ga mee”.                                                                                              
Nu zouden we het leuk vinden wanneer iedereen deze zondag 
iemand mee zou willen nemen als introducé. Het kan een buurvrouw 
zijn, een broer of zus of kennis. Iedereen is welkom. 
Ook voor de kinderen is dit erg leuk wanneer ze samen met een 
vriendje of vriendinnetje naar de kerk komen en samen naar de 
kindernevendienst kunnen gaan. Bij dit thema hoort ook een leuk 
kinderlied wat we met elkaar zullen gaan zingen. Het lied is te 
beluisteren via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=w1b2bEUwiII                                                
U kunt dit lied alvast aan uw kind(eren) laten horen. Wij hopen dat u 
allen aanwezig kunt zijn bij deze bijzondere dienst, samen met uw 
introducé. Graag tot dan! Na de dienst hopen we met elkaar koffie te 
drinken. 
 
OP VERZOEK GEPLAATST: 
Dhr. Is Bolier verhuisde onlangs vanuit de Noordweg in Anna 
Jacobapolder naar Eendrachtstraat 26 in Sint Philipsland. 
Na zoveel jaar in de Polder gewoond te hebben is dat toch ook weer 
een hele stap. 
We wensen hem toe snel gewend te zijn en daar nog heel lang met 
plezier te kunnen en mogen wonen. 
 
Oplossingen: puzzels op blz. 11    
   Woordzoeker, overblijvende letters: God raadplegen 
   Letterpuzzel: bedrogen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w1b2bEUwiII
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ROOSTERS 
 OPPASDIENST KINDERNEVENDIENST 
  3 september Judith Fanny 
10 september Sylvia Wendy 
17 september Corrie Natalie en Wendy 
24 september Erna Heleen 
  1 oktober Leontine   Fanny 
 
KERKTAXI 
  3-9 Rien                         Voor info over de kerktaxi kunt u tot  
10-9 Sjaak                        zaterdagavond bellen naar  
17-9 Bram en Coby           Sylvia Reijngoudt 
24-9 Martijn en Joke           tel. 0167 573717  of  06 28755011 
  1-10 Sylvia 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
In september hoopt Joke dat te verzorgen en in oktober Meta 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55,4675 RK. A.J.P. 
18-09-1953.Dhr. M v.d.Reest. Korte Schoolstraat 7  BK St.Ph.W 
19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg -Bolier .Esdoornhof 18. 4675 RV St.Ph.  
Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: 
hartelijk gefeliciteerd. 
Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 

 
BEVESTIGINGSDIENST DS. MARINA VAN DER ZWAAG OP 9 
JULI  (Terugblik) 
Het is alweer bijna 2 maanden geleden dat dominee Marina van der 
Zwaag door dominee Hans de Bie bevestigd is in onze gemeente en 
Halsteren/Nieuw-Vossemeer. Het waren mooie diensten! 
Via deze weg willen we iedereen van harte bedanken die zich 
ingezet heeft om onze dienst op 9 juli te laten slagen: allereerst 
natuurlijk de dominees. Wat is het een zegen dat we hen in ons 
midden weten. 
Maar deze dienst werd extra mooi door de inzet van alle bakkers, 
degenen die verder de catering verzorgd en boodschappen gehaald 
hebben, de organiste, het gelegenheidskoor, het blazersensemble 
met pianist en de kosters.  
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Ook het bloemstuk en beamerpresentatie zag er weer verzorgd uit. 
En tot slot worden de scriba en andere mensen die op de 
achtergrond hebben meegedacht ook hartelijk bedankt. 
We zien uit naar de eerstvolgende keer dat dominee Marina weer bij 
ons is. Daarover meer elders in dit kerkblad. 
  

VAN DE ZWO GROEP 

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 

Bouw de kerk in Syrië weer op 

Achtergrondinformatie. 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de 
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in 
Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige 
wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare 
taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, 
ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie 
de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden 
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 
omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en 
duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. 
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart 
van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte op 24 
september voor vredeswerk en steun het werk van de kerken in 
Syrië. 
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MIJN TOEVLUCHT (PSALM 91, Sela) 

De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw 
is een veilig schild. 

In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou 
zal niets overkomen; open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in 
zijn schaduw, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! Ik vertrouw op U. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik 
vertrouw op U. 

Als je mag wonen bij de Hoogste ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. Je zult je niet stoten, maar vertrapt de 
tegenstand. 

Ik bevrijd wie mij liefheeft en bescherm wie mij kent. Roep je mij aan, 
ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Ik 
zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. Ik zal je redding 
zijn. 

de ZWO-groep 

GETELDE COLLECTEN OP 6 JULI 

 
                           Cash                 Bonnen            Totaal 
Zending €   23,01    €  55,00 €  78,01 
Diaconie 66,30 96,50 162,80 
Kerk 37,00 69,00 106,00 
Onderhoudsfonds 111,00 125,00 236,00 
Wereldvluchtelingen- 
                  dag 85,70 31,00 116,70 
Voedselbank 
       avondmaal 66,60 43,00 109,60 
Barbecue 375,00  375,00  
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KIJKJE BIJ HET KIND 
 
Heb je de avond voordat het nieuwe 
schooljaar begon een beetje kunnen 
slapen of lag je nog lang te draaien in 
je bed voordat je eindelijk kon slapen? 
Best spannend zo’n eerste schooldag 
na de vakantie! 
Wat gaat er allemaal gebeuren in dit 
nieuwe schooljaar?  
 
Wij van de kindernevendienst hopen dat jullie net zoveel plezier 
mogen beleven aan het nieuwe schooljaar als dat wij met jullie gaan 
doen in onze diensten. Samen luisteren naar het verhaal en 
daarover verder praten tijdens de knutsel- of spelletjes activiteiten is 
altijd fijn als we in de kerk zijn.  
 
Wist je ook dat je gerust een vriend of vriendin die je kent van 
school/ hobby mee mag nemen naar de kerk?  
Hij of zij mag dan, net als jij, tijdens de preek mee naar de 
consistorie om mee te gaan naar de kindernevendienst. 
 
Je kunt dan ook laten zien dat we tijdens de vakantie knuffels 
hebben gespaard voor de schoenendoos actie.  
Graag willen we deze maand hiervoor verder gaan sparen door 
schoolspullen te gaan verzamelen. Heb je bijvoorbeeld nog schriften, 
pennen/ potloden met daarbij een gum of puntenslijper? 
Deze mag je meenemen naar de kerk zodat we deze straks ook in 
de schoenendoos erbij kunnen gaan doen.  
Zodat we kinderen in nood blij kunnen maken met een mooi 
versierde en gevulde schoenendoos. 
 

Wij wensen jullie een heel plezierig schooljaar &  

hopen samen veel plezier te gaan hebben tijdens  

de kindernevendienst.  
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Klein gebaar,een grote schat! 

 

voor kinderen in nood. 

 

Eind oktober hopen we weer vele dozen te kunnen inleveren. 

 “Maak jij ook een kind blij?” door een schoenendoos te vullen 

met speelgoed, toiletartikelen en schoolspulletjes.  (folders worden 

uitgedeeld in oktober) 

 

Ook kun je spulletjes los inleveren bv. schone knuffels, petjes enz. 

deze worden gebruikt om op te vullen.  

Er staat hiervoor een mand in de kerk.  

 

Schoolspullen los inzamelen 

Maand september  

We vragen aan U & kinderen  

om alvast schoolmaterialen te 

verzamelen en mee te brengen   

naar de kerk.  

(Tip om het niet te vergeten:  

leg het bij uw liedboek klaar!!!) 

meer info op website: https://schoenendoosactie.nl/ 

 

https://schoenendoosactie.nl/
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DOMINEE RIETVELD 
 
Dominee Rietveld heeft onlangs laten weten dat hij een paar 
diensten moest afzeggen.  
Omdat ik mijn belangstelling naar hem wilde tonen had ik (Anneke 
van Strien) hem  een mailtje gestuurd. Hieronder een gedeelte van 
zijn antwoord: Met zijn goedkeuring mag ik dat plaatsen. 
Wat een verrassend berichtje bereikte mij vanavond vanuit Anna 
Jacobapolder. Ja, de Gereformeerde Kerk van deze gemeente 
droeg ik heel oprecht in mijn "hart". 
Ik heb er heerlijke tijden gehad met heel veel hartelijkheid en 
respons. Soms ontroerende reacties bij de uitgang waar we elkaar 
de hand konden drukken. 
Graag had ik nog één keer voor willen gaan. Maar door zeer pijnlijke 
schouderklachten afgelopen jaar ben ik wat "uitgeput". En dat niet 
alleen. Ook grote zorgen gehad omtrent de gezondheid van mijn 
vrouw, borstkanker. En eigenlijk nog steeds zijn er zorgen en dat is 
me niet in de "koude" kleren gaan zitten maar ook onze "pleegzoon" 
is twee jaar geleden aan een nare hersentumor overleden. Hij belde 
ons meer dan bijna 30 jaar elke avond even op wanneer hij weer 
naar zijn gezin ging. Zijn vader was een goede vriend van mij en die 
is plotseling in de kerk, nadat hij de nieuwe dominee in mijn 
geboorteplaats Woerden net toegesproken had, aan een 
hartstilstand overleden en ik heb mij toen over Johan, hij was 16 
jaar,  ontfermd omdat hij toch iemand nodig had waar hij terecht kon. 
Hij is net 56 jaar geworden na een zeer heftig ziekbed. 
Ook toen hadden we dagelijks contact met elkaar tot de laatste 
minuut voordat hij mocht ontslapen in Christus.  Het is me allemaal 
wat te veel geworden en kreeg steeds meer het advies van de 
artsen om rustiger aan te doen. En dat valt tot nog toe niet mee. Wat 
zou ik graag nog een keer in Anna Jacobapolder voor willen gaan. 
Ik geef de moed nog niet op. Aan de schouderklachten gaat men in 
september  werken met echogeleide injecties. Wordt wel een lang 
traject. Opereren is op mijn leeftijd geen optie meer. 
Maar de orthopedisch chirurg van het Franciscus/Vlietlandziekenhuis 
heeft me wel hoop gegeven. Misschien volgend jaar toch D.V. nog 
één keertje? Ik mis het enorm. Een eredienst leiden was mijn "lust" 
en "leven".  
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OP VERZOEK GEPLAATST: POLYHYMNIA 
 
Op D.V. 23 september bestaat Gospelkoor Polyhymnia 50 jaar! Dat 
is reden voor een feestelijk jubileumjaar met verschillende 
activiteiten.                                                                                         
We trappen het jubileumjaar af met een reünie voor (oud-)koor- en 
comboleden op zaterdag 23 september vanaf 15u. De locatie en het 
exacte programma worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de 
mail.                                                                                                      
Zoals u wellicht weet, is Gospelkoor Polyhymnia een interkerkelijk 
koor. Alhoewel het koor altijd in Oud-Vossemeer heeft gerepeteerd, 
komen haar leden uit vrijwel alle dorpen van het eiland Tholen en 
zelfs uit West-Brabant.                                                                   
Helaas hebben we niet van alle oud-leden een e-mailadres. Bent u 
(oud) koor- of combo-lid en vind u het leuk om te komen? Geef u 
dan op! Opgeven kan via het mailadres: 
jubileum@gospelkoorpolyhymnia.nl                                                               
Alvast hartelijk dank!  Muzikale groet,                                                      
de Jubileumcommissie van Gospelkoor Polyhymnia 
 
Lied 392 
 
Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 
 
Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 
Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
 
Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem.           Tekst: Jaap Zijlstra 

mailto:jubileum@gospelkoorpolyhymnia.nl
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ………………………………………………………………..   
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 

Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 


